
 
 

 

Jaarvergadering 25 maart 2019 

Een hartelijk welkom voor allen bij deze eerste jaarvergadering die ik als jullie voorzitter mag 

leiden. Voor jullie zeker wennen, Wapke heeft vanaf het start in 2011 de voorzittershamer 

met verve gehanteerd. 

Zoals jullie van ons als bestuur gewend zijn staat voor de pauze het onderdeel 

jaarvergadering op de agenda en na de pauze neemt de programmacommissie het stokje 

over. 

Onze fotoclub telt op dit moment 36 leden. In het afgelopen jaar hebben 4 leden hun 

lidmaatschap beëindigd en hebben wij 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas hebben 

we kortgeleden ook afscheid moeten nemen van Jan Lamers. Jan was vanaf het begin lid en 

had een enorme passie voor fotografie. 

Onze programmacommissie, een samensmelting van de maandagmiddag en 

donderdagavondcommissie, heeft ook dit jaar weer fantastisch werk verricht. Door hun 

keuze hebben we inspirerende activiteiten gehad, waar alle leden enthousiast aan hebben 

meegedaan. Graag til ik er een paar activiteiten uit: 

1) Fotograferen van herfstbladeren, waarbij de Soos werd omgetoverd in een 

bladerenbos 

2) Fotograferen op het biljart met bewegende ballen 

3) De speciale kersteditie met Glühwein, kaarsjes en kerstballen 

4) Het maken van winterfoto’s in Grave met aansluitend warme chocolademelk met 

slagroom. 

5) De presentatie van natuurfotograaf Hans Koster. Hij wist ons enthousiast te maken 

en gaf goede tips voor fotograferen in de natuur. 

Afgelopen jaar is de donderdagavond vervangen door een extra maandagmiddag. Op deze 

extra maandag vinden verdiepingsactiviteiten plaats op het gebied van camera gebruik, 

techniek en fotobewerking. Dit jaar is ook het maken van een Google album en een eigen 

blog op de agenda geweest. Hiervoor is Jeltje Cals uitgenodigd en zij heeft  haar enorme 

ervaring op dit gebied met ons gedeeld. Inmiddels hebben een aantal van ons zelfstandig 

een eigen blog gemaakt. In de loop van dit en volgend jaar zullen we de mogelijkheid bieden 

om deze blogs met een link op onze eigen website te zetten.  

Mede door het introduceren van werkgroepen wordt de extra maandmiddag door veel leden 

bezocht: 25 in getal. Het enthousiasme spat er af. In de eerste serie werden vijf 

werkgroepen geformeerd: Macro, Natuur de Keent, Natuur en licht, Architectuur en Mensen. 

Samenwerken, kennis delen, samen fotograferen of individueel, iedere werkgroep heeft 

daarin zijn eigen keuzes gemaakt. En het resultaat mocht er zijn. In januari hebben we de 

eerste series mogen bewonderen. Prachtige foto’s met technische toelichting in diverse 

soorten presentaties.  

Inmiddels zijn nieuwe werkgroepen geformeerd, waarvan de resultaten in oktober/november 

gepresenteerd worden. 

De websitecommissie is steeds bezig onze website te verbeteren. Komend seizoen zal de 

meeste informatie over onze activiteiten via dit medium gaan. De nieuwsbrief zal minder  



 
 

frequent verschijnen en verwijzen naar de website. Dat zal misschien even wennen zijn, 

maar door regelmatig de website te bezoeken, ontdekken jullie hoeveel info je daar kunt 

vinden. Kijk maar eens bij Fotografie weetjes en Nieuws uit de club. 

De excursiecommissie heeft ook niet stil gezeten. In april 2018 heeft een groot aantal van 

ons deelgenomen aan de Photo Challenge in ’s Hertogenbosch o.l.v. Marius van Pijpen. Dit 

was zo’n succes dat we op 4 april a.s. opnieuw voor een Photo Challenge naar Utrecht gaan. 

Naast deze excursie zijn we ook naar de Mookerheide, de Hatertse Vennen en het 

Kapucijnen klooster in Velp geweest. Dat laatste was bijzonder, omdat we overal mochten 

fotograferen. 

De tentoonstellingscommissie heeft een rustig jaar gehad na de hectiek van de zeer 

geslaagde expositie in Velp. We hopen dat bij een volgende tentoonstelling de 

commissieleden wederom hun kennis en enthousiasme willen inzetten. 

Inmiddels is ook het project Goed Geschoten van de Cloveniers van Grave afgerond. Onze 

fotoclub heeft een geweldige bijdrage geleverd door een jaar lang de activiteiten van de 

Cloveniers op foto vast te leggen. Met dank aan Gerard Veenstra, Albert Hofman en Jet de 

Jong, de kartrekkers van dit project en natuurlijk de fotografen. 

Voor de vaste programma onderdelen als de Foto Review, het Dilemma, de Kettingfoto 

en de Foto van de maand zijn ook dit jaar weer prachtige foto’s ingezonden. Anneke, 

Marijke, Gerard en Albert hebben weer uitstekend werk verricht. Door hun kritische blik gaan 

wij als leden steeds beter kijken. We blijven het zeggen: Het niveau van de foto’s stijgt met 

het jaar. Reden waarom het steeds moeilijker wordt om de foto van de maand en van het 

jaar te kiezen.  

Ook tijdens de Award avond in november afgelopen jaar bleek dit hoge niveau. Onze 

professionele fotograaf, Berry Poelen uit Cuijk, heeft ons verrast door van alle genomineerde 

foto’s de goede en eventuele minder goede kanten te belichten. Geweldig, voor herhaling 

vatbaar. Het was voor hem een hele klus om uit alle foto’s de uiteindelijke winnaar te kiezen. 

De foto van Jan Rijnbout, Bloed Zweet en tranen, was een terechte winnaar. Nogmaals 

proficiat Jan, in het vervolg kun je je glaasje wijn op de onderzetter met jouw eigen foto 

zetten. Of door het onderwerp de wijn lekkerder smaakt weet ik niet.  

Door de leden werd de foto van de marter met een prooi in zijn bek van Gerard Veenstra als 

foto van het jaar gekozen. Ook Gerard nogmaals proficiat. 

Die avond heeft Pieter van de Ven ons, maar met name ook de andere aanwezige niet 

fotografen, ingewijd in de geheimen van het fotograferen met de smartphone. Ook met de 

smartphone zijn instellingen mogelijk. Voor velen een eye opener. 

Al met al mogen we terugkijken op een zeer geslaagd foto jaar. Als bestuur blijven we ons 

inzetten om alle leden uitdagingen te bieden, zowel de beginners als de gevorderden onder 

ons. 

Het afgelopen jaar is gesproken over mogelijke aanpassingen en invulling van de 

clubactiviteiten. Inmiddels is het werken in werkgroepen gerealiseerd. Natuurlijk blijven we 

ons als fotoclub ontwikkelen. Dus laat ons weten als je ideeën hebt over nieuwe activiteiten. 

Na 8 jaar fotoclub weet ik zeker dat ook het 9e jaar weer een prachtig jaar wordt. We 

hebben allemaal dezelfde passie. Allemaal op zoek naar het perfecte plaatje. 


